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Rondom  Antonius Abt, Bernardus, Blasius, Gummarus en Willibrordus 

Nieuwsbrief van de  Vijf Heiligen  Parochie  Nr.192, vrijdag 9 januari 2026 
 

Bereikbaarheid van onze parochie 
Voor dringende zaken als uitvaarten en ziekenzegen  
zijn we bereikbaar via 06-10490088.  
 

Contact met de pastoor 
 

Wilt u graag in contact komen met  
pastoor Ronald van Bronswijk aarzelt u dan niet  dit te doen. 
Dit kan rechtstreeks via telefoonnummer 06-10490088  
of via ons parochiesecretariaat:   
Tel: 0162-682303 of e-mail: info@naardekerk.nl 
 

 

 

Ik nodig u uit om in het nieuwe jaar van harte en als 
gemeenschap “geworteld, groeiend en bloeiend”                         
geloof, hoop en liefde te brengen waar we kunnen.                            
(Mgr. Jan Liesen en medewerkers van het bisdom Breda) 

 

We hebben zijn ster zien opgaan 

‘Waar is het kind dat geboren is als koning van de Joden? Want 
wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem te aanbidden’. Met deze 
boodschap kwamen  de drie wijzen bij koning Herodus aan. Deze schoot meteen in de stress, 
want een nieuwgeboren Koningskind , dat zou weleens het einde van zijn macht kunnen 
betekenen. De ijlings bijeengeroepen opperpriesters en schriftgeleerden moesten 
duidelijkheid verschaffen waar die nieuwe koning, de Christus, dan wel geboren zou zijn. 

 

 

mailto:info@naardekerk.nl
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Men haalde de profeet Micha aan, die geschreven 
had: Bethlehem, gelegen in het land van Juda, jij 
bent lang niet de onbelangrijkste stad van Juda, 
want uit jou komt de man, die als een herder mijn 
volk Israël zal leiden. 

Herodus stelde voor dat de drie wijzen de ster maar 
verder moesten volgen, het kind moesten bezoeken 
en daarna terug moesten keren naar hem en dan 
zou hij het kind ook gaan aanbidden. 
De wijzen volgden de ster, gingen het huis binnen waar de ster stil bleef staan, ze vielen in 
aanbidding voor het kind neer en boden geschenken aan: goud, wierook en mirre. 
Maar in een droom kregen de drie wijzen van God de raad niet meer bij Herodus langs te 
gaan en Jozef kreeg ook een droom. Een engel van de Heer verscheen aan hem en 
waarschuwde hem dat Herodus het kind zou laten opsporen en doden. Jozef , Maria en hun 
pasgeboren Kind weken daarom uit naar Egypte en zouden daar blijven tot de dood van 
Herodus. Kort na Jezus’ geboorte moesten zij dus op de vlucht , zoekend naar veiligheid en 
een toekomst in Egypte. In een ons bekend kerstliedje staat dan ook niet voor niets ‘ ’t kwam 
op de aarde en droeg al zijn kruis’  In het Vlaamse Pollare heeft men dat op de jaarlijkse 
kerststallententoonstelling  als volgt uitgebeeld:  

Herodus merkte dat hij was misleid door de 
wijzen , woedend gaf hij bevel om in 
Bethlehem en omstreken alle jongetjes van 
twee jaar en jonger te doden. Deze wandaad 
wordt door Mattheus in zijn evangelie 
verhaald, of het allemaal historisch is? 
Daarvoor hebben we te weinig bronnen, wel 
is duidelijk dat Herodus tot dergelijke 
gruweldaden in staat was.  
Deze nog onwetende jongetjes, Onnozele 
Kinderen  , hebben op 28 december hun 
gedenkdag binnen de katholieke traditie, 

omdat ze omwille van Jezus gedood zouden zijn. Een datum die wel eens gedeeld moet 
worden met het feest van de H. Familie. 

De kersttijd eindigt op zondag 11 januari, 
als we de doop van Jezus door Johannes  
de Doper vieren. 
Links de H. Familie, Jezus, Maria en Jozef 
uit de vroegere Bernarduskerk en rechts 
de doop van Jezus , zoals uitgebeeld bij de 
kerststal in de St. Jan in Den Bosch.                     
( Een foto van Caroline Broeken)  
 

 
 
De dingen die in het vooruitzicht liggen, zijn veel beter dan wat we achterlaten.  
(C. S. Lewis) 
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Uit de kalender van 1950 
 
Gedaald is weer het oude jaar. 
Straks ligt het plat ter aarde. 
En of ik blij of droevig staar: 
Alleen is nog van waarde  
het goede , wat ik heb gedaan. 
Dit blijft in ’s hemels boeken staan. 
Daarom nu bij uzelf gezeid, 
‘k begin het nieuwe jaar met vlijt. 

 

Onder Gods zegen…. 
 
Vrijdag 2 januari 2026, de eerste vrijdag in het nieuwe jaar, en de dag van Tractors by night. 
Versierde en verlichte tractoren maken een tour door de Gemeente Drimmelen en worden 
in Terheijden gezegend door pastoor Ronald van Bronswijk  om zo onder Gods zegen de 
tocht te voltooien  en onder Gods zegen het nieuwe jaar in te gaan. In hoeverre vragen we 
nog om Gods zegen en ervaren we Gods zegen nog wel?  Marcel Raafs stuurde ons een 
aantal foto’s, waarvoor dank. 

 
Lieve allen, 
Giny van der Korput 
 
Zoals velen van u inmiddels hebben vernomen, is mijn pastorale opdracht vanaf 1 januari 
2026 beëindigd. Met veel toewijding, liefde  en plezier heb ik als pastoraal werker op 
vrijwillige basis vele jaren mogen werken in de Vijf Heiligen Parochie en dan in het bijzonder 
in de geloofsgemeenschap Wagenberg. Dankbaar ben ik dat heb mogen meelopen op 
belangrijke momenten in het leven van zowel jongeren als ouderen op het gebied van 
zingeving. Heel fijn, dat u zoveel vertrouwen in mij had. In het bijzonder wil ik graag alle 
vrijwilligers bedanken voor hun grote inzet bij mijn pastorale activiteiten. Zonder jullie 
medewerking was mijn pastorale opdracht niet gelukt. Mijn laatste viering in respectievelijk 
Seniorenpartner “de Wijngaerd”, de kerstvieringen in de H. Gummaruskerk te Wagenberg en 
de parochiekerk van de H. Antonius Abt te Terheijden waren voor mij hartverwarmend. Ik 
ben enorm verrast door de vele lieve woorden, kaarten en andere vormen van waardering. 
Veel dank aan allen die mij een warm hart hebben toegedragen. Ik wens ieder een mooi, 
gezond en hoopvol leven en we zullen elkaar ongetwijfeld weer tegen komen. 
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Geen kerstcantate 
 
Niet alleen in het holst 
van de nacht van het jaar, 
iedere dag van het jaar  
heeft het licht het koud. 
 
Het vraagt om geen engelenstemmen, 
het hongert naar 
een beetje gerechtigheid 
aan deze kant van de tijd. 
 
En dromen doet het ook niet van 
eeuwig hemelse zomers 
in en om het vaderhuis, 
het hunkert naar 
aardse dagen ooit 
zonder marteling en moord, 
het licht dat van puur licht 
kind is en woord ( Hans Andreus)  

 

Bedenk elke dag dat het je laatste kan zijn 

Bedenk elke dag dat het je laatste kan zijn. Zo aan het begin 
van het nieuwe jaar, gaan we er meteen met volle kracht 
tegenaan,  met dit advies van woestijnvader Antonius van 
Egypte, Antonius de Grote , ook wel Antonius Abt genoemd,  
de patroon van de grote kerk in Terheijden en ook de patroon 
van de vroegere gemeente Terheijden. 
Deze woestijnvader leidde een afgezonderd bestaan om zo 
door overweging en gebed een geheel aan God gewijd leven 
te kunnen leiden. Het liefst alleen dus, maar hij kreeg 
navolging van andere Godzoekers en was daardoor 
genoodzaakt een kloosterorganisatie op te zetten (Vandaar 
ook de toevoeging Abt aan zijn naam). Een groep van mensen 
die leefde voor een nauwe verbinding met God door gebed, 
eenzaamheid en zorg voor elkaar en voorbijgangers. 
Als abt raadde hij zijn broeders aan om elke ochtend en avond 
hun sterfelijkheid in overweging te nemen. Waarom zou je 
nadenken over de dood? En dan nog wel twee keer per dag?  
'Leef elke dag alsof het je laatste is’ klinkt wellicht wat meer 
hedendaags.  
De raad van Antonius Abt was niet door hem zelf bedacht. 
Ze was al bekend in de Griekse Oudheid. Zo probeerden de stoïcijnen  zich zo goed mogelijk 
voor te bereiden op de dood door al tijdens hun leven zoveel mogelijk los te komen van 
aards plezier en verlangens. De epicuristen interpreteerden het meer als een reden om 
genot juist na te streven als nooit tevoren, want misschien kan het morgen niet meer. 

Toontje staat op zijn 
troontje, omgeven door een 
lichtkrans welke gemaakt is 
door elektricien Rinus 
Smulders uit Terheijden. 
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Antonius moedigde zijn volgelingen aan om hun aandacht niet te laten verslappen: 
'Misschien haal je de avond niet. Misschien haal je de volgende ochtend niet. Maak dat je nú 
doet wat God behaagt. Zoek God vandaag met een intensiteit alsof je op sterven ligt. Doe 
goed alsof het de laatste keer is dat je er de kans voor krijgt ‘.  

  
Antonius van Egypte, Antonius de Grote, Antonius Abt. 

▪ Naamdag 17 januari. 
▪ Rond zijn 20e sterven zijn ouders, hij verdeelt zijn bezit  
▪ onder de armen en vestigt zich in de woestijn.  
▪ Antonius leefde van 251 tot 356, hij werd 105 jaar. 
▪ Woestijnvader en stichter van het kloosterleven. 

 
 

St. Antonius komt over met hoog water of met een hard hoofd.  
Rond 17 januari is er ofwel hoog water of strenge vorst. 

 
Op St. Antoon (17 januari) en St. Sebastiaan ( 20 januari) zal de winter het hardste gaan. 

Beelden in de abdij 

In Uden bevindt zich ‘Museum ‘Krona’ , vroeger ‘Museum voor religieuze 
kunst’ genoemd. Het museum is gevestigd in een deel van de 
Birgitinessenabdij aldaar ( In het andere deel wonen nog steeds zusters 
Birgitinessen). In 1999 was daar de tentoonstelling ‘Beelden in de abdij’ , 
middeleeuwse kunst uit het noordelijk deel van het hertogdom Brabant en het 
Terheijdens houten beeld van Antonius Abt was daar ook tentoongesteld. Het 
wordt ook vermeld in het boek dat verscheen n.a.v. deze tentoonstelling.  

Het beeld zou gestaan hebben in de kapel van de H. Antonius Abt die stond in het nabij 
Terheijden gelegen gehucht Schimmer, dat is in de huidige Hoofdstraat tegenover de ingang 
van het Munnikenhof.  De H. Antonius Abt werd daar vereerd om gevrijwaard te blijven van 
veeziekten en vanaf 1551 kent Terheijden een naar de H. Antonius Abt vernoemd 
Kloveniersgilde. Nog elk jaar is er op de zondag na 17 januari een eucharistieviering  
met het gilde en aan het eind daarvan leggen nieuwe leden de belofte van trouw af.                       
Het gilde bestaat in 2026 475 jaar en organiseert daarom op 5 juli een Kring-gildedag, 
waaraan 30 à 40 gildes uit België en Nederland zullen deelnemen. 

De kapel in Schimmer is in 1594 afgebrand, van het interieur is heel veel nog overgebracht 
naar de kerk in Terheijden, zodat de deken in 1619 dacht hier te maken te hebben met een 
kerk toegewijd aan de H. Antonius Abt, terwijl de kerk was toegewijd aan Maria. Sindsdien is 
het toch altijd Antonius Abtkerk gebleven. Het beeld is een van de weinige middeleeuwse 
beelden die in het westen van het noordelijk deel van het hertogdom Brabant bewaard 
gebleven zijn. Het is 97 cm hoog , aan de achterkant nauwelijks bewerkt, het is wel voor een 
deel vernieuwd ( rechterhand, rechtervoet, staf, het varken en de onderste punt van de 
mantelplooi) en het beeld is van alle kleur (polychromie) ontdaan. De Erasmus-pet verwijst 
naar het jaar 1520 en dat is ongeveer de periode van ontstaan van het beeld. De H. Antonius 
Abtkerk in Chaam kent ook een dergelijk beeld van de H. Antonius Abt. 
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Het hageld’ en sneeuwde en het was er zo koud 
 

Het lied ‘Maria, die zoude naar 
Bethlehem gaan ‘ klonk op kerstavond 
2025 in het Hart van Made.                             
Een processie trok met Maria van de 
May vanuit de pastorie naar de H. 
Maria Magdalenakapel, waar het beeld 
van Maria weer een eigen plek kreeg 
en daar straks weer dagelijks bezocht 
kan worden voor een moment van 
gebed en bezinning en om een kaarsje 
aan te steken. Een groep vrijwilligers 
gaat dit allemaal organiseren.  

 
Geen hagel en geen sneeuw, maar wel een 
bitterkoude oostenwind teisterde de deelnemers op 
deze Kerstavond 2025, waarop voor het eerst sinds 
1989 ook weer de eucharistie gevierd werd in de 
voormalige kloosterkapel van het vroegere  
St. Jozefklooster van de zusters van Liefde.  
Pas weer als zodanig in gebruik genomen en zoals 
het gaat in elk ‘nieuw of ander huis’ zijn er wel de 
nodige aanloopproblemen voor we echt naar onze 
wens ‘zitten’.  
( Vrij naar HBNMP nieuwsblad voor Haagse Beemden en Prinsenbeek, foto’s Geert Dekkers) 
 

We hunkeren vaak naar grote woorden en indrukwekkende daden.  
Maar het evangelie fluistert iets anders:  
dat geloof zich verschuilt in het kleine, in stilte, in zorg,                                                                              
in vlammetjes die blijven branden,  ook als de wind opsteekt.   
In een hand op een schouder, een luisterend oor, een blik vol mededogen.  

 
Reis van hoop 
 
Samen zijn we op weg gegaan door nieuwe stappen te zetten, op weg 
naar een toekomst die deels onbekend is. We spreken over een kerk 
die erop uitgaat, die niet bang is zichzelf te laten zien en horen in een 
samenleving die niet langer christelijk is. We spreken dan over een 
missionaire kerk, maar de weg daar naartoe is nog veel belangrijker. 
Deze weg is een Reis van Hoop! In zes bijeenkomsten geeft de 
werkgroep Missionaire Parochie presentaties over de thema’s: gastvrijheid (hoe worden wij 
een uitnodigende kerk), huis van gebed (identiteit), de Heilige Geest, cultuurverandering, 
leiderschap en naar buiten gaan. Daarna gaan we met elkaar in gesprek. 
Reis je met ons mee?  
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De vierde Reis van Hoop start op woensdag 14 januari a.s. 
 

Vierde Reis van Hoop 2026, 19.30 - 21.30 uur  
Verrijzeniskerk, Vondellaan 43 Oosterhout: 
Woensdag 14 januari  Gastvrijheid 
Woensdag 28 januari  Leiderschap 
Donderdag 5 februari  Huis van Gebed/identiteit 
Woensdag 11 februari  H. Geest 
Donderdag 19 februari              Cultuurverandering 
Donderdag 5 maart  Naar buiten gaan 

 
Aanmelden voor deze activiteit: info@catharina-parochie   

 
Nieuwjaarsontmoeting Bisdom Breda 23 januari 2026 om 18.30 uur 
 
Het bisdom Breda houdt op vrijdag 23 januari 2026 een Nieuwjaarsontmoeting. 
Bisdombreed zijn parochianen uitgenodigd om deze dag naar Sint Willebrord te komen om 
elkaar te ontmoeten, samen te bidden voor het nieuwe jaar en het glas te heffen.     
Vanaf 18.30 uur is iedereen welkom in de grote zaal van Gemeenschapshuis De Lanteern 
(Dorpsstraat 119, Sint Willebrord), waar ontvangst is met koffie en thee. Om 19.15 uur is er 
een gezamenlijk gebed en een inhoudelijk woord. Aansluitend is er ruimte voor ontmoeting 
met een hapje en een drankje. We gaan in het nieuwe jaar verder als pelgrims van hoop, ook 
zullen we weer stappen zetten in het verder ontwikkelen van de Missionaire Parochie, in de 
wetenschap dat steeds meer jonge mensen de Kerk weten te vinden.                                      
Omwille van de praktische organisatie is aanmelding nodig.                                                                   
Dit kan tot uiterlijk 15 januari 2026 via het contactformulier.                                                               
Dit is te vinden op www.bisdombreda.nl  

                  

Heel veel dank 

 
Heel veel vrijwilligers hebben zich ingezet om de kerstvieringen en alles 
erom heen zo goed mogelijk te laten verlopen, maar ook het gehele 
jaar door zijn er mensen als vrijwilliger actief binnen onze parochie met 
vaak taken die niet zo meteen gezien worden, maar wel degelijk van 
waarde zijn. Daarom hebben we al deze mensen rond de jaarwisseling een kleine attentie 
gegeven als teken van waardering en dank. 
 

25 jaar geleden 
 
Het jaar 2000 was voor de parochie van de H. Antonius Abt een bijzonder jaar, want de 
parochie bestond 600 jaar, immers op 11 november 1400 kwam er toestemming voor de 
dorpsgemeenschap bestaande uit de gehuchten Hertel ( Hartel) , Schimmer (Terheijden-
zuid) , Ter Heyde ( Terheijden-noord) en Wagenbergh een kapel te bouwen met Maria als 
patrones , welke later plaatsmaakte voor het huidige kerkgebouw.  
De bewoners hoefden voor hun kerkelijke verplichtingen nu niet meer naar de moederkerk, 
de Mariakerk, nu Grote Kerk, in Breda.  

http://www.bisdombreda.nl/


8 
 

De jubileumviering begon op zondag 16 januari , de dag voorafgaand aan het patroonsfeest 
van de H. Antonius Abt met een plechtige eucharistieviering met bisschop Muskens als 
voorganger, bijgestaan door het toenmalige pastorale team ( Onze vijf parochies waren nog 
niet gefuseerd, maar werden wel bediend door een en hetzelfde pastoraal team en de 
parochies werkten wel al samen in een Interparochiële Vereniging (IPV)  
 
Daarnaast vierde Herenkoor St. Antonius Abt Terheijden het 250-jarig jubileum wat ook met 
de nodige festiviteiten gepaard ging, waaronder een koorreis naar Zuid-Limburg, maar ook 
waren er speciale vieringen met gastkoren, een koorkringavond en het jubileumjaar werd 
afgesloten met een viering waaraan alle koren binnen onze huidige parochie deelnamen. 
Hans de Bont, bestuurslid van de IPV, hield daar een korte toespraak met daaruit het 
volgende: Het doet je goed zoveel mensen uit één regio bij elkaar te zien, natuurlijk zoveel 
zangers/zangeressen, maar ook mensen in de kerk en pastores. 
Als we naar de toekomst kijken, zullen we samen als regio op weg moeten. Hiervoor is nodig , 
dat we elkaar willen begrijpen , dat we solidair willen zijn en zo op basis van 
gelijkwaardigheid een regionaal beleid kunnen uitstippelen. Helaas zal deze ontwikkeling ten 
koste gaan van een stukje eigenheid. Door samen te werken kan er een succesvol 
toekomstperspectief ontstaan. Samen: daar gaat het om , samen geven we gestalte aan de 
geloofsgemeenschap van de regio , de parochies H. Willibrordus, Bernardus en Blasius, 
Antonius Abt en Gummarus. Graag hoop ik u nog eens te zien in een regionale viering, zelfs 
als er geen heuglijke feiten te vieren zijn. 

 
Zondag 18 januari 2026  
vieren we in Terheijden om 11.00 uur in 
de Antonius Abtkerk het patroonsfeest 
van de H. Antonius Abt  met 
medewerking van Kloveniersgilde St. 
Antonius Abt, dameskoor GumarAnto en 
herenkoor  Antonius Abt Terheijden.                                     
Een herenkoor dat al 275 kaarsjes uit 
mocht blazen. 

( Foto Ronald Roks) 

 
Min de stilte in uw wezen, zoek de stilte die bezielt. Zij die alle stilte vrezen, hebben nooit 
hun hart gelezen, hebben nooit geknield. (C.S. Adama van Scheltema) 
 

In memoriam 

Maandag 29 december 2025 namen we in de Gummaruskerk te 
Wagenberg afscheid van Piet Diependaal ( 88) echtgenoot van 
Rina van Dinteren. Piet, oud-marineman, kreeg een uitvaart met 

militaire eer. Na de uitvaartviering werd Piet begraven op het parochiekerkhof in 
Wagenberg. Ons medeleven met Rina,  - zij was lang lid van de bloemsier-groep in de 
Bernarduskerk -,  de kinderen, kleinkinderen en familie. Moge Piet rusten in vrede. 
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Een van de elf 
 
Het tiende kind uit het gezin van elf  van landbouwer Johannes de Leeuw (1860-1942) en zijn 
vrouw Adriana Meeuwissen (1864-1934) aan de Hoevenseweg te Wagenberg was broer Piet.                
(1904-1970). Piet ging in 1916 naar Huijbergen naar het instituut St. Marie van de broeders 
van Huijbergen om daar bijgespijkerd te worden in de leerstof om dan in 1917  
de overstap te maken naar het kleinseminarie IJpelaar te Ginneken. Een dergelijk ‘tussenjaar’ 
was toen gebruikelijk omdat de plaatselijke lagere scholen toch wel wat tekort schoten wat 
betreft de leerstof als men naar het kleinseminarie wilde. Piet werd priester gewijd in 1929 
en ging even werken in het aartsbisdom Mechelen. In Nederland was er sprake van een 
priesteroverschot en België had juist een tekort aan priesters , dit laatste had voor een groot 
deel te maken met de Eerste Wereldoorlog waarin veel priesters en priesterstudenten 
(soldaat of aalmoezenier) omgekomen waren. Terug in Nederland was Piet kapelaan in  St. 
Jansteen ( 1929) , Steenbergen ( 1935) , Gilze (1939) en Prinsenbeek (1944). In mei 1945 
werd er in Gilze nog afscheid van hem genomen in Café Speek, waarbij hij een splinternieuw 
radiotoestel mocht ontvangen voor zijn vele verdiensten voor de ‘onderduikers’ . 
Naast het celebreren van H. Missen, toedienen van sacramenten, 
huisbezoek, geven van godsdienstles, was Piet o.a. ook directeur van de 
Avondnijverheidsschool, directeur van de Jonge Werkman, 
districtsdirecteur van de Jonge Wacht.  
In Prinsenbeek werd in 1954 zijn zilveren priesterfeest gevierd, ook 
medekapelaan Jan Romme was 25 jaar priester. Dergelijke jubilea werden 
toen binnen de parochie- en dorpsgemeenschap grootscheeps gevierd met 
o.a. een aubade van de Prinsenbeekse schooljeugd en een serenade van 
Harmonie Amor Musae. Parochie- en dorpsgemeenschap vielen toen haast 
samen en de pastoor beschikte nog over een drietal kapelaans. 
In 1956 trad Fons Wolters in Prinsenbeek aan als pastoor, een van de vier 
priesterzonen van de Terheijdense notaris. Zowat op hetzelfde moment 
kreeg Piet de Leeuw zijn benoeming als pastoor te Klein-Zundert en kwam 
ook het bericht dat een derde kapelaan voor Prinsenbeek er niet meer in 
zat. 
 
Als kapelaan Romme in 1957 van Prinsenbeek naar Halsteren gaat, komt er weer een de 
Leeuw en ook afkomstig uit Wagenberg als kapelaan naar ‘de Beek’.  
Het is  Cornelis Sebastiaan de Leeuw  (1920-1979) een zoon van  broodbakker Josephus 
Cornelis de Leeuw en Maria Dekkers. Hij was geen familie van Piet de Leeuw.                                 
 
Deze bakkerszoon was in 1944 priester gewijd, hij was eerder kapelaan in Putte en in Breda,  
hij bleef  tot 1970 in Prinsenbeek en werd toen pastoor in Kruisland. 
 
In 1963 werd Piet de Leeuw als pastoor benoemd te Alphen, hij volgde daar de legendarische 
pastoor Binck op. De moeder van pastoor Binck was Anna Catharina Victoria Sauter, een telg 
uit de doktersfamilie Sauter welke te Wagenberg, Hooge Zwaluwe en Terheijden actief was. 
Legendarisch was deze pastoor vanwege zijn verdiensten voor de geschiedenis van Alphen 
en de heemkunde in het algemeen, - hij was oprichter van ‘Brabants Heem’  - en zijn vele 
verzetswerk in de oorlog. Een dergelijke pastoor opvolgen , valt niet mee. 

Kapelaan Piet de 
Leeuw , rechts, met 
pastoor Preyers van 
Prinsenbeek. 
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Vrijdag heeft de plechtige installatie plaats gevonden 
van de nieuwe herder van Alphen, pastoor P. de Leeuw.             
Om zes uur werd de pastoor afgehaald bij de 
Barbarakapel door de Harmonie, drumband en 
jeugdverenigingen. Locoburgemeester N. C. Roelants 
verwelkomde de nieuwe herder in zijn nieuwe parochie. 
Bij de kerk aangekomen nam de voorzitter van het 
kerkbestuur de heer J. Vaarten ’t woord om de gevoelens 
van de parochianen te vertolken. Vervolgens werd door 

deken Mathijsen de eed afgenomen. Tijdens de H. Mis werd de nieuwe pastoor aan het altaar 
geassisteerd door pastoor Koenraad uit Baarle Nassau en kapelaan Hendriks. Een 
indrukwekkende receptie, waarvoor pastoor De Leeuw had plaats genomen tussen de 
communiebanken, besloot de plechtigheid in de kerk. Zeer velen maakten van de gelegenheid 
gebruik om de nieuwe herder persoonlijk de hand te schudden. Onder de aanwezigen die de 
plechtigheden van de installatie bijwoonden, merkten we op emeritus pastoor Binck en 
familieleden van pastoor de Leeuw. 

Piet vond het niet altijd gemakkelijk om de vernieuwingen in de kerk in 
zijn parochies uit te voeren, maar hij zette zich er toch wel voor in. Ook 
hield hij nog lang vast aan het bidden van zijn brevier in het Latijn, pas 
laat ging hij over naar de Nederlandse vertaling. Hij stond in 1970 op het 
punt om met emeritaat te gaan, had al een huis gekocht in de Van 
Schendelstraat in Wagenberg, toen hij plotseling overleed in Alphen. Op 
donderdag 1 oktober 1970 vond de uitvaart plaats van deze herder van 
de parochie Alphen, zoals hij genoemd werd in de 
overlijdensadvertentie, geplaatst door kerkbestuur en familie. Piet werd 
begraven te Alphen. In totaal zijn er 30 jonge mannen uit Wagenberg 
priester geworden, waarvan er 6 als missionaris werkzaam waren. 

Bronnen:                                                                                      
Familiearchief familie de Leeuw, met dank aan Frans de Leeuw.  
Zoekmachine Delpher.                                                               
Heemkundekring op de Beek 
Johan v.d. Made: Parochie H. Gummarus Wagenberg 1796-1996, de Vlasselt nr. 77, 1996. 

 
Caritascollecte januari 2026  Stichting Leergeld 
 
De caritascollecte in januari is bestemd voor Stichting Leergeld West 
Brabant Oost.  
 
Stichting Leergeld zet zich - ook in onze gemeente - in voor kinderen in 
de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen, die vanwege gebrek aan 
financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes. 
 
Leergeld maakt het voor deze kinderen mogelijk om mee te doen aan activiteiten zoals sport, 
muziek, welzijn en school. Er wordt financiële steun gegeven voor b.v. contributie voor een 
sportclub, muzieklessen, schoolspullen, zwemles, een gezinslaptop of een fiets om naar het 
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voortgezet onderwijs te gaan. De ondersteuning is maatwerk. Bij een aanvraag om hulp 
bezoekt een vrijwilliger het gezin thuis om de situatie te bespreken en te kijken wat er nodig 
is. Leergeld betaalt de kosten (of een gedeelte daarvan) direct aan de school, de club of de 
leverancier van spullen.  Zo wordt uitsluiting en een sociaal isolement van deze kinderen 
voorkomen, onder het motto: ‘Gelijke kansen voor alle kinderen’. 
Helpt u daar aan mee door uw gift inde caritascollecte inde kerken? In Made en Terheijden is 
deze collecte op 18 januari en in Wagenberg op 24 januari. Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
De belangrijkste reden om aan Caritas te doen is:                                                                                   

de liefde die je van God ontvangen hebt doorgeven aan anderen ( Jan Maasen) 

Overzicht van vieringen in de Vijf Heiligen Parochie ( VHP) 

Zaterdag 10 januari 2026  Doop van de Heer 

Wagenberg H. Gummaruskerk 19.00 uur Eucharistieviering R. v. Bronswijk.                              
Cantor H. Vergouwen, orgel J. Horbach. 

Zondag 11 januari 2026  Doop van de Heer 

Made H. Maria Magdalenakapel 9.30 uur Eucharistieviering R. v. Bronswijk 
Blasiuskoor o.l.v. H. Vergouwen, orgel J. Horbach 

Zondag 18 januari 2026  Tweede zondag door het jaar 

Made H. Maria Magdalenakapel 9.30 uur Eucharistieviering R. v. Bronswijk. 
Cantor H. Vergouwen, orgel J. v. Opdorp. 
Caritascollecte ten bate van Stichting Leergeld. 

Terheijden H. Antonius Abtkerk 11.00 uur Patroonsfeest H. Antonius Abt met 
Kloveniersgilde St. Antonius Abt. Eucharistieviering R. v. Bronswijk 
GumarAnto en Herenkoor St. Antonius Abt Terheijden o.l.v. J. Terpstra, orgel J. Horbach. 
Caritascollecte ten bate van Stichting Leergeld. 

Maandag 19 januari 2026 

Terheijden H. Antonius Abtkerk 9.00 uur Eucharistieviering vanwege  de Teerdag van 
Kloveniersgilde St. Antonius Abt Terheijden. 

 
Heilige Deur gesloten 
 
Op 6 januari 2026  sloot paus Leo XIV de Heilige Deur van de Sint-Pietersbasiliek, de laatste 
nog openstaande Heilige Deur in Rome. Daarmee werd het Heilige Jaar of Jubeljaar, dat op 
24 december 2024 begon, formeel afgesloten. Meer dan 33.000.000 pelgrims liepen deze 
afgelopen periode door deze Heilige Deur, een traditie die teruggaat tot de 14e eeuw. 
 

Protestantse Gemeente de Verbinding 

Op 22 december 2025 zijn de Protestantse Gemeenten van Lage Zwaluwe en 

Terheijden/Wagenberg definitief samengegaan onder de naam ‘Protestantse Gemeente de 

Verbinding’, een ‘huwelijk tussen twee kerken’ bezegeld met een notariële akte.                          

Wij wensen ‘de Verbinding’ een behouden vaart toe. 
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Actie Kerkbalans 2026 Vandaag voor de kerk van morgen 

 
Actie Kerkbalans 2026 loopt van 10 tot en met 24 januari 2026. Het 
is dé actie waarmee kerkleden in heel Nederland worden gevraagd 
om een financiële bijdrage toe te zeggen voor hun plaatselijke 
parochie of gemeente. De slogan van de Actie Kerkbalans is ‘Geef 
vandaag voor de kerk van morgen’ want kerken willen ook voor de generaties die komen 
van betekenis zijn. Wanneer kerkleden vandaag geven, kan de kerk ook in de toekomst 
blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat: omzien naar elkaar. 
 

Wegwijs binnen onze Vijf Heiligen Parochie 
 
  
 

Voor meer informatie kunt u terecht op ons  parochiesecretariaat en de parochiekantoren.   
U bent er van harte welkom.  
Hieronder vindt u de openingstijden , de (e-mail) adressen en telefoonnummers: 
Parochiesecretariaat Made:  
Kerkstraat 6 4921 BB Made.  Telefoon: 0162-682303. E-mail: info@naardekerk.nl    
Kantoortijden: woensdag 9.30 uur tot 12.00 uur  
Parochiekantoor Terheijden: Ida Fievet 
Markstraat 2 4844 CR Terheijden. Telefoon: 076-5931216.   
E-mail: terheijden@naardekerk.nl   Kantoortijd: vrijdag van 9.30 uur tot 12.00 uur. 
Parochiekantoor Wagenberg: Fien van Mook 
Dorpsstraat 56 4845 CG Wagenberg. Telefoon 076-5931236.   
E-mail: wagenberg@naardekerk.nl    Kantoortijd: dinsdag van 9.00 uur tot 12.00 uur 

Ik geloof nog steeds niet in een hemel, maar wel dat we nog bestaan terwijl we weg zijn                               
(Dan Brown) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Op vrijdag 23 januari 2026  verschijnt Nieuwsbrief  VHP 193 
Kopij aanleveren kan tot woensdag 20 januari 2026.                                                                      
Deze dien je  te sturen naar:  info@naardekerk.nl   
Neem ook eens een kijkje op de website van onze Vijf Heiligen Parochie: 
www.naardekerk.nl   
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